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Vanuit een stapel met sokken
Zoek ik naar links en rechts,
een paar mij toe behoren.

Zoals zo velen zet ik
een onderbroek op mijn hoofd
en handschoenen aan mijn voeten.
Mijn hemd gebruik ik als onderbroek,
en broek als rare jas.

Ben ik verward of
zijn de kleren dat?
Ben ik verward of
is de wereld dat?

Als ontbijt eet ik diner,
als diner niets.
?S nachts het mooiste
overdag leegte.

Wie kan mij vinden
in deze rare kluwe,
ontrafeld van binnen,
zacht speels naar buiten.
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