Af en toe

Verdriet loopt door me
veel en langzaam

Ik laat het toe

hoe meer ik kan

hoe mooier “ik” wordt
De gaten lopen door

en ik laat maar toe

Het verdriet van de wereld
het loopt door me heen
en vult me met liefde
wat een tegenstelling!
verdriet vult de liefde.

of de liefde vult alles.

Af en toe laat ik maar
de wereld in mij komen
met verdriet komt liefde.

hoeveel kan ik aan?
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