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Mijn meester permanent verzopen
in een grote plas rode wijn,
gewoon om hem rustig te houden,
een lamsurrogaat waar hij van houdt

Bang voor dat perfecte weten,
dat volle absolute zijn,
dat dit dat in wezen niet anders is,
dit permanent vol en niet leeg.

Het is precies hetzelfde,
dit dat precies andersom.
Het is aanwezig en verstopt,
in die zelfde onontwarbare poel.

Jij onbenoembare was er al,
Je zult er ook altijd zijn,
daarom drink ik niet meer,
wacht en luister smachtend,

net als Jij.
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