Alleen

Alleen in de leegte te liggen,
In donkere grot, ongevonden.
Eenzaam in het niets,
Slapende dichtbij de dood.

Door de wanden sijpelt water,

Levend water van and?re aanwezigheid.

Nu besluit ik niet meer eenzaam te zijn,
Samen met JOU ben ik niet alleen.

Samen met jou ben ik niet alleen.

We gaan samen opweg,
We gaan samen dansen.

We gaan samen werken.

Ach geliefden, ik ken er velen,
Maar twee in het bijzonder.

JIJ en jij....en ik.

Nooit meer alleen!

Uit je bol!!

Uit je hol!!


https://www.jung-coach.com/alleen/

