Beer,

Je bent geweldig, zo groot.

Ik heb je altijd gemist.
Nooit heb ik je gezien.
Maar altijd was je er.

Je hebt gewacht op mij.
Maar ik nooit op jou.

Ik ben je vergeten.
Maar nu niet meer.
Graag leer ik je kennen.
Maar weet niet hoe.
Om je te leren kennen
zal ik van je houden.
Hou houd ik van je?

Je bent zoals je bent.
Maar zo wordt ik ook.
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