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Heb ik niet beloofd:

“alles wat ik heb, alles wat ik ben,

 te geven voor die ene”.

 

Ik heb het toen gedaan;

als geschenk ben ik toch hier.

Je leven te schenken

in één moment is moedig,

je leven te schenken

in elk moment is gevraagd.

 

Waarom zou ik anders hier nog zijn.

Deze bedelaar leert verder geven,

als om echt te ontvangen,

beloofd is beloofd!

 

Ik ben hier niet uit afwijzing,

juist als levens geschenk.

Ik sta hier borg voor die Ene

en hoop ooit op inlossing.

 

https://www.jung-coach.com/beloofd/


Telkens weer die vraag:

“Hoeveel liefde heb je?”

Er is maar één liefdesmaat,

beloofd is beloofd!

 

Wat is het aller kostbaarste?,

belofte, belover, nee,

de actie iedere keer,

iedere moment weer.

 

Ik kan niet nog meer beloven,

ik kan wel meer doen.
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