Bewaren

Wat bewaar ik voor de eeuwigheid

in de waan van de dag?

Wat bewaar ik voor Jou

in deze zee van gekte?

Wat bewaar ik vandaag
in deze rusteloze dag?

Zacht luister ik naar binnen

het wordt warm om mijn hart.
Ik koester mij daarin

0645 uur in de auto


https://www.jung-coach.com/bewaren/

