Bij de waterput.

Hoe je de vrouw van je leven vindt?
Gewoon bij de bron wachten,
totdat zij naar je toe komt,
Zij brengt je het water,
Wanneer zij dat wenst.

Als je echt kijkt

Wil je te veel dan is ze weg,
wil je haar niet kennen,

dan hou je dorst.

Zo binnen, zo buiten.

Echte verbinding is

Binnen en buiten.

Echte liefde is

Waar niet moeten is,

Waar geschonken wordt

uit vrijheid en om niets.
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