
Blijven
Ik ben een van die geesten
die zich teruggenomen hebben,
niets meer hoeven,
in niets aan het zoeken.
Zich niet weggevende om niet,
om te verblijven daarin..

Grote kracht, als niets lijkende.
Wanneer kom je?
Tienduizend nachten wachten!
Tienduizend dagen vlucht.

Wanneer kom je?
Waar ben je?
Waar. . . .
Geef me jouw oren,
jouw stem,
jouw hart,
jouw oog,
zodat is als was
en meer kan zijn.
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