Bril

Alleen zien is duister.
Met gekleurde bril

Is die kleur weg.

Je ziet alleen

wat je ziet.

Je ziet alleen
die uitsluiting.
uitsluiting door

aanname zien.

Een ziener voelt niet,
een voeler ziet niet,

een denker weet niet.

Een insecten bril,
facetten van heel,
diamant duidt licht,
elk facet anders.

Elk deel van heel.

Dat wat uit
duidt je bril,
keer om,
wissel en

keer om.

Zien door niet zien,
Voelen door niet voelen,
Weten door niet weten,

Zijn door niet zijn.

De bril afzetten,
prop uit oren,
denken laten,
Deze stereo bril op
en ook weer af,

Op en af,


https://www.jung-coach.com/bril/
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Wat ik ken,
Ik ken niet

wat ik weet
Ik ben ?



