Camera Obscura.

Alles wat buiten is,

is ook binnen gehaald.
Maar binnen is niet buiten.
Hoe meer je toelaat,
hoe meer je waarneemt.
Dat alles opgeteld

is het nog niet.

Alleen als je hetzelfde
bent dan ken je.

Om iets te kennen is
veel liefde nodig.

Weest in liefde en ben.

Hoe een andere relatie
met de werkelijkheid
aan te gaan?!

Onder te dompelen,
Overspoeld te worden,
of gewoon zijn?

(Dus niet dempen!)


https://www.jung-coach.com/camera-obscura/

