
dans
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Hobbelend dans ik met je,
jouw beweging hobbelt mee
en ik vaag met jou.
Wat ben je toch een schat,
je kracht alleen vergelijkbaar
met je liefde voor mij.
en ik dwing je in mijn ritme.
Ben ik nou blind of jij?
Vergeef me mijn wil en blinddoek?
Hoe durf ik je weer vrij te laten?
Durf ik de knoop los te maken?
Als ik je niet machteloos maak,
vergeef je me dan mijn kramp?
Kom mijn liefste laat me jouw beweging maken.
Dans met mij en ik met jou.
Leid me in mijn blindheid,
ik laat los die doek van lijden,
Kom me halen, zonder jou is niets.
Mijn liefste, hier, zie je mij ook?
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