
de dag
Het aan-breken van de dag

In de naam van Allah, de barmhartige, de goedertierende. Zeg:

?Ik zoek mijn toevlucht tot de Heer van de dageraad tegen het onheil van zijn schepping; tegen het
onheil van de nacht wanneer ze haar duisternis verspreidt,tegen het onheil van magiërs als ze aan
magie doen; tegen het onheil van de afgunstige wanneer hij jaloers is.

Soerah 113, Ben Yeffu, Bres okt 2007
Als de nachtegaal van schrik het zingen inhoud,
dit zo lang doet dat zij vergeet
en krast met andere papagaaien,
in gedachte dat ook zij één is.

Tot in de nacht en stilte,
de roep van het mannetje klinkt,
zij eerst in ritme mee krast
en daarna haar klank vind.

Wij zijn nachtegaal,
Ik ben een nachtegaal
In dag en nacht;
Hè-Hoe Hoe-Hè.
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