De kenner,

Ik ken die onderwereld,
mijn leven heb ik daar gevist,
niet om iets te vangen,

maar om onledig te houden.

Vissen om niet te vangen,
om druk te zijn met niets,
uiterst zinvol naar kenning

die nooit is ingedaald.

Het is niet in de onderwereld,

het is niet in de boven wereld,

het is op de grens en verbinding,
alles is uit 1 en alles daaraan terug.

Zijn is daarbij beiden

en nog die derde daarbij.
Dat lopen over niets,

dat fietsen in de lucht,

je bent alles en toch niets.
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