Ik ben

de meest zinloze aller

Als niets meer is
Ga ik schrijven,
niet eens dichten

Over iets in mij
Wat ik niet ken
Niet van de wereld

Maar van andere.

Niemand kent mij
En het is om niets.
En toch moet het

Vraag niet waarom.

Geen grijpend antwoord
Slechts een fluisteren
Een zachte herinnering
Van wat was

En toch is

Wat ga je doen
Als niets meer hoeft?
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