De SaboteurAls een Pharao heb ik mij gedragen,

Je gejaagd tot het uiterste van de rand

en heb evenzo anderen verjaagd daarvan.

Als een Herodes heb ik mij gedragen
Je gezocht en immer kinderlijk vermoord

en heb evenzo mijn kinderen verkleind daarmee.

In mij deze impasse en dode zee,
eentje vecht maar en een ander niet.
Die ander dat is mijn kostbaarste

en ook die onmachtige machteling.

Die ene met veel vertoon heeft gewonnen
lang geleden onverwacht aangeroepen
en daardoor te snel naar buiten gekeerd,

het is verzwegen verwarring en niets meer.

Je slangen macht heb ik begrepen
en nu weer terug en zacht gevonden.
Al deze plagen om mij dit te doen zien,

om Jou ten diepste te mogen kennen

Waarom vervolgt Gij mij?
Je hebt mij nooit vervolgt.
Ik ben alleen geschrokken
door nacht, pracht en macht.
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