De schaduw

In dit vals plat,
de vallei van de dood,

haar schaduw in mij.

Deze laatste stappen,
koudst voor de dageraad,
een verterende voortgang,
terug naar het licht.

Ik ben op weg
naar mijn Golgotha,

van toen en nu weer.

Haar schaduw is over mij
ook door mij heen gekomen,
diep zwart geblakerd

daarbinnen geconserveerd.

Het is er,

Het is realiteit,

In Uw handen
beveel ik mij,

vlei mij ontredderd,

mijn ziel, mijn alles.
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