De slaap wil niet vatten.

Wakker ben ik ook wel
Die slaap wil niet vatten
Gewoon even weg te zijn
te vluchten in de nacht.

Er gewoon niet te zijn hier.

De slaap wil niet vatten.
Ik wil niet hier zijn.

wat zal ik doen?

Het is drie uur,

nog vier te gaan.

Wat is vier uur?

Wat is een leven?

In een flits is het over.
De slaap wil niet vatten.
De dag wil niet komen.

De nacht is niets.

De dag is niets

Zonder jou niets.
Benauwd niest mijn leegte
Verkouden is mijn ziel.

De slaap wil niet vatten.

Douche verwarm mij!
Water doe mij stromen!
Wieg mij weer in slaap.
Zodat morgen de zon komt.

en alles verkilt verkleurt

Vergeten is die nacht

De slaap zal weer vatten.
Omklem mij, vat mij!
door nacht is dag, dag.
De dag weer omvatten

Verloren dag en nacht!
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Droom mij hier weg.

De slaap kan niet vatten.
De slaap kan niet

De slaap kan

De slaap....
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