Mijn vader
Altijd in liefde zijn

kinderen bejegenend.

Er is een weg terug,
terug naar huis,
omgekeerde geboorte,

door vernauwing thuis

Mijn zoon
Altijd in liefde zijn
broers en zussen bejegenend.
Er is een thuis,
niet ver van hier,
een onstoffelijk huis
door hier naar daar.

De geest
Altijd in liefde zijn
afkomst immer kennende.
Er was altijd al thuis,
een oase om alles,
in, om en door alles,
verbonden en vervlochten,

3 eenin ons en mij.

Mijn moeder
Altijd in liefde haar
kinderen bejegend.
Er is een thuis,
wel-be-gevonden hier,
gedragen en gevoed,
alles in liefde ontmoet,
immer spelende vrijheid,

in diepst verbondenheid.

(Zondag)
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