De weg

De weg kwijt te zijn,

is de weg te vinden.

Niet te weten is

daarmee kunnen vinden.
Dit kostbare niet weten

is meer dan opnemen
zonder eigen kenning.

De weg schrijft boeken,
maar dit is niet de weg.
Als je kent kun je lezen

en anders niet.

Eerst weg en

daarna weer de weg.

De weg binnen en

daarna de weg buiten.

Zij die de weg

alleen buiten zoeken en

zij die de weg alleen binnen
zoeken zijn verloren,

om gevonden te worden moet je
verloren en verdwaald zijn.
De weg kwijt te zijn,

is de weg te vinden.

Wat jij verliezen noemt

is juist gevonden worden.

20080927 Zondag 1430 uur


https://www.jung-coach.com/de-weg/

