Deur

In smalle putspelonk goed verstopt,
een opening naar mijn kostbaar Jou?
Op bodem van deze put, slechts een scheur,

de meest nauwe beveiliging naar Jou.

Door vernauwing en benauwing heen,
Wurm ik mij op zoek naar Jou.
Niets is nu van generlei waarde,

Pijn, bezit, alles niets, behalve Jij.

Maak mij aan liefdes moed gelijk Jou,
aan Jou toebehorend en verbonden.
Laat mij opnieuw leven in Jou,

Ik kom naar Je, kom Je ook naar mij?

Als in kinderkamer sluipende,
voorzichtig stil en toegewijd,
daar rust Je stom sluimerend

wachtend op die ene morgen.

Wachtend op die ene blik,
dat ene schuchter wakkere,
dat ene schuchter contact,

die moedig mooie morgen.
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