
Deze nacht
Rook

De rook van mijn sigaar
dampt naar boven,
naar de sterren toe.
Zoals ook ik eens terug
ga naar al die beelden.

Als mijn sigaar op is,
de gloeipunt dooft
en de laatste as valt,
de sigaar verdwenen,
in die ijle hemelruimte.

Ik ben en was niet meer
slechts dan een vage wolk,
een ongrijpbaar beeld
van Jullie aanwezigheden.

Ik blaas nu kringeltjes en
ander wolken archetypen,
uiteindelijk gewoon rook,
spelend met jullie sterrenvuur.

Ik ben geheel niets en
van gener waarde,
hiermee alles getuigend,
van deze eeuwige stroom,
van ijle liefdes voor mij
en straks weer na mij.

Mijn brand offer is
bijna op en klaar.
Ik offer rook en sigaar.
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