
Deze weg
Deze weg

Deze weg is onzichtbaar,
Naar binnen toe en verder.

Duizenden sloten en deuren,
En dan waarom toch?

Het enige wat ik weet,
De liefde die mij hier kent,
brengt me steeds verder,

Dit land vol krochten
en evenzo krachten.

Je liefde telkens weer,
voor ieder drempel stil,
Als in verwachting van

wederom een nieuwe kus.

Mag ik ooit kostbaar zijn
Net als Jij, als Jij bent.
Zonder Jou ik niets,
Dat Jij bent is alles.

Deze lange weg naar Jou,
Onzichtbaar voor buiten,
Het is alles wat ik ken,

Ik kan je niet beschrijven,
maar Je bent, Jij bent,
daardoor mag ook ik.

Telkens ont-roer je me,
Je rolt en trilt in mij,
Alsof ik in brand sta.

Een echte weg..
Wel in te voelen.
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