Dode zee

Deze eindzichtloze onderneming,
toch te vervolgen om niets.

In weerwil van angst en mislukking,
te volharten en te blijven gaan.
In dit uitzichtloze niets,
immer te blijven om niets.
Het zijn al glibberige rotsen en
ongetrede verwaterde paden,
waar eens was droogland,
waar eens was paradijs.
Verwachting als in- en uitzicht;

een zee van eeuwig immer leven.
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Point n'est besoin d'espérer pour entreprendre

ni de reussir pour persérvérer.

Het is niet nodig verwachtingen te koesteren

om te ondernemen noch te slagen om vol te houden.
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