Doop

In het ?water? laat ik mij zakken.
Mij totaal overgevende aan haar.
Net als je het water in loopt,

mij overgevende aan haar.

Ben ik bang te verdrinken?
Ben ik bang te verstikken?

Ik ben niet meer bang,

hoef niet meer vast te houden,

en begeef mij daarin.

Alles om mij is welkom,
alles in mij is welkom.
mijn lichaam wint in warmte,

mijn ziel wint in rust.


https://www.jung-coach.com/doop/

