Dorheid

Wanneer alles om mij heen dor is

hoe houd ik dan vast aan eigen bron?
Innerlijk leven zou sterker moeten zijn,
het zou langzaam diffunderen

tot een mooie oase bron.

Die innerlijke bron te vinden,
los van die uiterlijke dorheid.
Of ben ik innerlijk ook dor?
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https://www.jung-coach.com/dorheid/

