
Draag mij
Draag mij

Alles van mij
draag ik op.
Mijn loden kop,
Mijn koppig nek,
Mijn gewrongen gil,
Mijn Leerdammer hart,
Mijn gespietste romp,
Mijn angstig knijpen,
Mijn geknepen handen
Mijn knikkende knieën,
Mijn geklauwde voeten,
Mijn zwervende geest,
Mijn onrustig ziel
Alles van mij
draag ik op.
Niet van mij,
slechts een leen.
Draag mij,
Ik weet niets,
Draag mij,
Ik ben niets.
Het is om niets,
Gelijk een bloem,
Waaiend in de wind,
Gevoed in regen.
Het is om niets.
Draag mij hier,
Tot daar?.
Draag mij terug,
Tot hier?.
Draag mij
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