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Opdat je een draaipunt voor anderen kunt zijn,
opdat je een pool van mijn beweging kunt zijn,
heb ik verschillende polen in je geschapen.

Eentje zuid, eentje noord,
eentje oost en eentje west,

die van het westen in het hoofd,
die van het oosten in het hart,
die van het zuiden in je buik,
die van het noorden boven je.

Als je wilt kun je daarom draaien,
je wordt een cycloon van mijn orde.
Je wordt mijn draaipunt voor allen
om allen te dienen en mij te volgen.

Een dans als van draaiing gegeven,
een whirling pool in deze wereld.
De ene draaiing maakt de andere,
vergroot rotatie in deze wereld.

Een pool van stilte en rust,
daaromheen een draaiende orde,
de ene draaiing maakt de anderen,
orde in deze chaos in de wereld.
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