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Draak

Deze draak is krachtig,
haar nest het mooiste.
Zij beschermt het kostbaarste,
een schitterend harten ei.

Zij slaat uit en staat op,
totale roodogige woede,
wat, ventje, doe jij hier?
Wie ben jij?

Ik leg mijn wapen af,
mijn kuras op de vloer.
In haar wazige blik,
ziet zij slechts bedreiging,
van dat wat ooit was.
Waarom zij is aangeroepen.

Mijn borst scheur ik open,
alsom haar hart te voeden,
dat brengt mogelijk verwarring,
hier een die zich vol aanbied.

Het is alles of niets,
mijn leven niets,
zonder jou,
aan mijn zij.

Hier mijn hart,
mijn alles,
om Jou
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