Draken

Het engste van het engste,
Om schreeuwend gierend

Rollend weg te rennen.

Een draak vuurspuwend
En ernstig dodelijk.

Deze in jou en mij.

Niet gekend en
Niet geweten,
Gegroeit en ontgroeit,

Uitgestulpt tot wanstalt.

Herkend in buiten wereld,
Bij iemand anders,

Ook draak als velen.

Oh God die moed
daarin te staan op

ongrond van alles en niets.

Ze heeft alleen liefde nodig,
een hart dat kent
Dat weet dat eens uit ei

geboren is om jou, om jou?

Een echt draken hart
Gevuld met liefde

Voor jou, voor jou?

Om speels terug te groeien,
Is alleen die liefde nodig,

Liefde in jou, in jou?..

Alles geboren uit liefde,
Liefde voor deze,
Liefde voor het leven,
Liefde voor deze.
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