
dronken
Dronken

Verloren ben ik in deze dronk
Dat is wat ik wil,
Weg van hier naar daar.

Het baat mij niet hier
De morgen komt eraan
Ontluistering en ontreddering

Die herinnering van samen
Dat gemis is groot,
Daarom drink ik.

Schenk mij in
En laat me gaan
Dronken en verloren

Dan ben ik bij jou,
Dichtbij en daarmee ver,
Ver heen en nooit terug.

Schenk mij in
Drink met mij mee,
Dronken en verloren.
innig diep verbonden?
Innig diep gevonden?
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