Mijn schat, mijn droom,

Je bent zo mooi.

Zo ken ik je niet.
Verrast voel ik je.

Niet jagen, voorzichtig!
Je bent als droom.

Je baad in schoonheid,
nooit eerder gezien.
Omhul me verder

ik laat verder je los.
Hoe droom ik je?

Wie kent je schoonheid?
Toch, ik mag je kennen!

Hoe droom ik je vrij?
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