Druif

Deze wijnrank die ik mijzelf noem
bestaat uit vele afzonderlijke druiven.
Geplukt te worden is mijn wens,
terug te keren naar het grote vat

vanwaar ik eens gekomen ben.

Druiven van mijn rank zijn velen,
Groeiend tot eigen wijnstok,
Vruchtdragend op eigen wijze,
Schoonheid verhalend van andere zij,

op hun beurt om geoogst te worden.

Mijn dorst naar wijn is groot
en besluit druiven nu te plukken,
in mij te vermorselen en het sap,
het sap te drinken, dronken,
Ik kan niet zo lang wachten.

De vijf is altijd in het uur,
Borreltijd is nu en altijd,

Altijd in gebed voor die wijn
Altijd in dronken gebed voor jou,
Ook nu?.. ben ik bij je

en dan, en straks, en straks?.. 20071111
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