
Druk
Druk, drukte, druk, drukje, druk, drukem, druk

Buiten druk.
Vecht druk, Denk druk, Werk druk, Stervens druk?

Elke druk is niet zijn in dat. Elke onrust is weg zijn.
Elke druk een vlucht, weg van levensdrang.

Elk beleefde druk is hard, buiten gestolde levenskracht.
Niet vrij en stromend. Druk, duik,,,

drang?

De binnenhelft van druk is drang, psyche power.
Het zelfde maar net anders.

Binnen?

Levensdruk, levenslust,
licht leven, erin drukloos,

het bestaat binnen?
Binneninerin?
Her-innering

De weg naar buiten is druk; de weg van weg en ver.
De weg naar binnen is die weg,

die niet weg maakt maar ontdrukt,
onthaast en zich vinden laat,

gevonden worden:
Steeds meer

en meer
stiller,

Badend
in eeuwig

rust
.

(Zhikr)

https://www.jung-coach.com/druk/

