
Dubbel lijden
Dubbel dubbel lijden

Er was eens een hongerige jongen die

een zoete appel had gestolen.

Door de lokale overheidsfunctionaris gedwongen

moest nu de vader zijn zoon levend begraven;

Een aantal dagen later overleed ook de vader.

Had de vader eerder geweten,

dan had hij zichzelf eerder aangeboden.

 

De overheidsfunctionaris zelf,

in zijn rustloze nacht en dag,

vertelde hier niets van tegen vrouw en kinderen;

Hij was al veel eerder begraven,

als mede ook zijn vrouw en kinderen…
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