
Duiding
Duiding

Dat verlangen van de zoon voor een moeder,
dat verlangen van de dochter voor een vader,
dat verlangen van mij naar Jou,
dat verlangen van Jou naar mij.

Alles is duiding van een weten,
een weten waar naar toe,
die toestand in liefde,
die totale liefde,
verbonden.

ik verklein mij daarom tot niets,
buig mij voor zo onmogelijk alles,
huil om gevonden verlorenheid en
lach om verloren gevondenheid.
Niet het paradijs buiten,
maar jouw hemel binnen,
gewoon met jou samen,
een uiterlijk huilen,
een liefdesode binnen
en daarmee weer buiten.
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