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Dit diep donker duister,
Deze nis van nietsheid,
In jou brandt een ster,

kleine hoop van ooit dat.

Omgeven door zoveel,
van dat eeuwig niets,
toch nooit overspoelt,

daardoorheen gegroeid.

Stil zwijgend dat vlammetje,
ontgroeit tot zinder vuur,
verwarming van zielen,
voor velen straks daar.

licht van licht, meer licht.
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