Duivel

Mijn angst voor je

Heeft me een duivel gemaakt
Dat wat jij niet was

Heb ik van mij gemaakt.

Stap voor stap,

Heb ik je ontdaan van
Alles wat zou bedreigen.
Wat over blijft is

Een makke herders hond.

Dat heeft mij tot
Verschrikking gemaakt.
Aan jou heb ik alles
Beleefd en toegeschreven.

Maar je bent anders,

Zacht liefdevol en toegenegen.

Eens de ontmoeting

Met een ander mens

Was niet jij, maar die ander

Buiten gevormd, door weer anderen.
Door de wereld om ons

En niet de binnenwereld.

Jij wijkt liefdevol terug,

En offreert jezelf naar mij.
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