
Duizend dingen
Duizend dingen

Al doe je duizend dingen,
en niet dat ene,

heb je niets gedaan.
Ben je niet voor Mij,

Ben je tegen Mij.
Denk niet dat je weet,
Juist niet weten is het.

Juist niet altijd dat,
nu juist dat niet.

Ik ga onder vele namen
en ben slechts één.
Ik ben in- en door

alles heen vervlochten.
Iedereen zoekt Mij,
Maar juist niet hier,
Onder en door alles.

Ik stroom, laat stromen,
Alles is leven om Mij.
Mijn naam is leven,
Mijn vibrato alles

toch alleen dat ene.
Licht in duister,

Mensch in mens,
Verbonden.
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