
Duizend overwinningen
Duizend overwinningen.

 

Liever, steeds liever,

stiller, verleegend,

onbemerkt en ongekend.

Elke zucht dageraad,

elke zonnige keer,

elke ademtocht,

met dieper aandacht.

 

In liefde meer bloeiende ,

zachter meer openenend,

tegelijk meer vervaag ende,

wel duizend sloten,

op deze stiller weg,

naamloos onbenoemd

en zeker ongeroemd.

Duizend kusjes mij gegeven.

Mag ik mij ooit vleien,

geheel in jouw armen?
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