
Duizenden
Duizenden

Zij schieten te hulp,
uit alle windrichtingen.
Ik kan mij laten vallen,
want zij vangen mij op.
Lieverds en kostbaren,
waarom verheffen jullie mij?
Ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt.
Voor U buig ik diep
en verneder mij,
opdat Gij mij kan dragen.
Op U verlaat ik mij.
Engelen spoeden zich,
om de baar te dragen,
opdat Hij mag leven.
Op U verlaat ik Mij,
in verlangen naar Uw kus.
Aan Joke:
XXX
Een kus van mij voor jou.
Een kus door mij van Hem.
Een kus voor mijn kostbaarste.
Een kus opdat je komt leven.
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