
een ding
Eén ding,

Eén ding heb ik altijd gedaan,
De liefde heb ik gezocht.
In de eenzaamheid en in de stenen,
Ik heb haar overal gezocht,
Maar nooit eerder gevonden.
Met mijn ogen heb ik muziek gezocht,
Met mijn oren heb ik geroken
En met mijn neus heb ik gekeken.
Met mijn hart niets gedaan,
Alswas van brons verstilt.
Ach dat hart ….waarom klop je?
Hart hard van steen,
Hard hart versteend.
Eén pondje vlees tot leven,
Das alles wat ik vraag.
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