
Een nest
Een nest

In eenzaamheid en verworpenheid wordt je geboren;
Koekoek koekoek!
In de nacht en de regen in het donkerst van het woud;
Koekoek koekoek!
Tot dan zul je zwerven, rusteloos wakker zijn en rusteloos slapen;
Koekoek koekoek!
Gevuld met onzinnen en geratel: nooit meer thuis!!
Totdat je buigt voor alles en ieder en
in de regen en de stilte mij kunt horen.

Vlecht een nest voor mij
van slapeloosheid en liefde
en leg je erin neder,
opdat ik me bij jou kan vleien
en je kunt gaan slapen.
Koekoek koekoek!
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