Eer

Het is een eer

te zijn verkozen

de grootste levenlast
te mogen dragen,

de grootste spanne
vol te mogen voelen.

Het is een eer

te mogen danken,

vanuit de grootste diepte,

vanuit duistere spelonken,

vol te mogen voelen.

Het is een eer

te mogen helen,
daarmee te ontgroeien
die eeuwige klaagzang,

vol te kunnen voelen.

Welke zwaarste last
nog meer te danken,
al leven te verzoeten,
daarmee te geven..

vol te mogen leven..

Eervol.
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