
Ei
Ei

Je bent geen ei!
Je zit er wel in.
Eruit mijn liefje!
Gebruik je snavel!

Kom lief mensenjong
de wereld wacht je!
Klap uit die stompjes
om eens te vliegen!

Het is koud,
Ik weet het.
Ik verwarm je,
koester je droog.

Schuil bij me,
voel moederliefs-
verlangen naar jou
Hoe zal je zijn?

Zacht warm ik je,
om je te lokken.
Eruit mijn liefje!
Breek de schil!

Dan mag je schuilen
En je verstoppen,
Met mij groeien,
Hoe zal je worden?

Hoe zal je zijn?
Zacht warm ik je,
om je te lokken,
met liefdes verlangen

Ach een adelaar
heeft langer weg
dan een uilskuiken!
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