En ikke dan?

Ik weet dat je
echt alles terug
wilt hebben.

Ik weet dat je
ooit echt alles
gegeven hebt.

Er is geen ruimte voor ik
en echt alles is van jou.
Het valt niet mee in
het donker, op de tast,
je terug te geven wat
van jou was en is.
Daarom fluister ik
“het is van jou”,

“ik ben alleen om jou”,
“(ver)geef me”;

Ik hergeef me
In de hoop dat je

verder/meer komt.
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