
eren
Eren

Om Jou te eren, zal ik mij het meest onteren.
Om Jou lief te hebben, stap ik in dit liefdeloze.
Voor Jouw licht, ga ik in dit duisterste in mij,
die omgekeerde levensweg, is jou te zoeken.

Alles is om Jou te eren en te groeien,
dat waar jij me brengt is dat wat is,
dat waar niets is, is dit wat nodig is.

Wat een eer,
dag en nacht te zijn verkozen,
gekozen te zijn op ieder moment
hier te mogen met Jou te leven,
om in en met mij Jou te eren.

Niet mij, maar om Jou te eren.
Dit is de aller hoogste eer,
daarmee bewijs van Jouw liefde,
Jouw getuigenis in deze wereld,
zacht, met en in mij vergeven.
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