
erisiets
Erisiets

Er is iets in de wind
Er is iets in die blauwe lucht
Er is iets om mij heen

Iets dat ik van buiten ken,
Iets zacht en omvattend,
Iets altijd gaaf aanwezig.

Kom maar in mijn hart,
Kom maar in mijn lenden,
Kom maar in mijn hoofd!

In jouw handen geef ik mij,
In jouw gedachte geef ik mij,
In jouw bestaan sta ik mij.

Niet ik maar JIJ,
Niet pak maar geef,
Niet zeker maar on…

On alles,
onzeker, ontwent, ontdekt, onbaatzuchtig, ongewoon, onvoorstelbaar, …….. onwijs!

Het is anders dan niets!
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