
exoskelet
ExoskeletUit gebrek aan eigen sterkte
uit gebrek aan eigen kracht,
houdt ik mij vast aan alles,
alles om mij heen, als vorm.

Als gevolg van ander impressie
teweer gesteld pantser,
houdt ik mij hierin vast,
in deze gepantserde wereld.

Wat is mijn eigen sterkte,
waar op te vertrouwen?
Buiten immers altijd vaster,
binnen immer onklaar.

Is dit de waarheid?
In ieder geval de mijne.
Is dit zo bedoeld?
hoe dan anders?

Hieraan los te laten,
gedragen te worden,
door eigen fluïde sterkte,
door on-be-grepen jij.

https://www.jung-coach.com/exoskelet/

