
Gebroken hart
Gebroken hart.

Ik ben gekomen voor diegene met een gebroken hart.

Een gebroken hart is een gevoelig hart,
een hart dat een weten heeft gekend.
Te breken, te ontbreken is te kennen,
is geliefd te worden en daarmee te zijn.

Zij die niet kennen, weten niet,
zij blijven in ontkenning en onkunde.
In deze onwetende staat tot alle sluiers vallen
en de nacht hen ontvoert om
op hun beurt terug te worden geplaatst,
net zo liefdevol lang tot ook zij kennen
en daarmee ten diepste gekend worden.20090322

Let sorrowful longing dwell in your heart.
Never give up, never lose hope.
Allah says, ?The broken ones are my beloved.?
Crush your heart. Be broken.
-Shaikh Abu Saeed Abil Kheir, aka nobody, Son of nobody.
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